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korte inhoud 

Wat voorbij is   

¶  ...........................   Brazili±: we komen eraan 

¶  ...........................  Kattenbosserjogging 

¶  ...........................  Dodentocht Bornem 

¶  ...........................  Speelstraat XXL 

 

 

    

Wat komt 

¶  ...........................  KWB-Badminton 

¶  ...........................  Infoavond over tablet en smartphone 

¶  ...........................  Film met een verleden 

¶  ...........................  Nachtzoektocht 

¶  ...........................  Comedy-avond 

¶  ...........................  Campingï KWB 

 

01 september 2014 

Niet- KWB-leden zijn niet verzekerd tijdens de activiteiten 
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Wat voorbij is 

Brazili± we komen eraan 

Kattenbosserjogging 

Toen we nog hoop hadden op een finaleplaats konden we onze duivels aan-

moedigen op het grote scherm. Het heeft dan wel niet gemogen, maar we hou-

den er toch een paar gezellige avonden aan over. 

De opbrengsten van de KWB werd geschonken aan levensloop. 
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Dodentocht Bornem 

Wat een paar maanden geleden een grap was, is uitgelopen tot een echte uitdaging van 

5 wijkmeesters te Kattenbos.  Maanden kon men de mannen zien stappen. sô Morgens, 

s ômiddags, sôavonds; je kon geen te gekke uren bedenken of je kwam een van deze 

mannen tegen.  

 

De ene in groep, de andere stiekem in afzondering, 

zodat ze van elkander niet de juiste trainingen ken-

den. Maar te veel is te veel. Vraagt dat maar aan Pe-

ter. Deze ging in zijn eentje zomaar tachtig km, jawel 

u leest het goed: tachtig km trainen in zijn eentje. 

Met als gevolg: een ontsteking op het scheenbeen, 

zodat deze helaas niet van de partij was. Maar de ene 

was gevallen, de andere zonder tanden  enz.  

 

De grote dag was daar en om 15.45 zaten ze met 4 op 

de trein richting de hel. 

Het startschot werd om 21.00uur  gegeven en de dui-

zenden deelnemers konden vertrekken. Omstreeks 

21.17 gingen ze over de startlijn.  

Mensen, het regende pijpenstelen die nacht, zo een 

slecht weer! 

 

Bij de 50 km hadden er al ik weet niet hoeveel wan-

delaars de helse tocht opgegeven. We zagen mensen 

die liepen, joggen, manken en de echte: wandelen.  

Er waren wandelaars waarvan je zei dat ze moeten 

stoppen, maar 20 km verder kwam je ze nog tegen. 

Onze mannen waren in zeer goede vorm, je zag hier 

niets aan. Als je weet dat ze met een gemiddelde van 

5km/uur wandelden en in de laatste 10 km nog 5.8 

km/uur haalden, dan mag je dat vlot noemen.. 

 

Uiteindelijk hebben ze het allen gehaald.  

Ik moet zeggen een dikke proficiat aan deze uitda-

gers.  

Mijne hoed af voor deze mannen. Ik hoor al in de 

wandelgangen dat er sprake is voor de volgende keer. 

Rudi, Jan, Patrick en Jean nog een dikke proficiat van 

de volgers die er massaal waren voor jullie!  


